ZATERDAG 24 DECEMBER

Na aankomst op de luchthaven van Monastir werden we (weliswaar via een
kleine omweg) naar het restaurant "Le Regal" in Sousse gebracht voor de
lunch.

We hadden dan de gelegenheid met de andere reisgenoten en de reis-
begeleiding kennis te maken.

In de bus vernomen wat de drie belangrijkste produkten voor Tunesié
zijn:

1. olijven,
2. fosfaten en
3. kinderen

Na de lunch vertrokken we naar El Djem voor een bezoek aan het Romeinse
Amphitheater, een van de grootste arena'’s van de wereld uit de Romeinse

tijd.

Via Sfax vervolgden wij de reis naar Gabés, voor het kerstdiner en de
overnachting in hotel Oasis.

ZONDAG 25 DECEMBER

Na het ontbijt (07.45 wuur!) brachten we een bezoek aan de oase van
Gabés en maakten we een rondrit met een paardenkoets door deze oase,
met 300.000 palmen, waarin 12 dorpjes verborgen liggen.

Vervolgens richting Matmata. Bij aankomst zagen we al snel waarom
Matmata zo bijzonder is.

Het dal 1lijkt net een maanlandschap met kraters.

In de wanden van deze kraters zijn de woningen van de bewoners.

We brachten een bezoek aan deze holenwoningen.

Voor de lunch gingen we terug naar Gabés, hotel Oasis.

Na de lunch gingen we via Kébili en het zoutmeer Chott el Jerid! naar
Tozeur, gelegen vlakbij de Algerijnse grens.

Het diner en overnachting in hotel Continental.



MAANDAG 26 DECEMBER

In de ochtend brachten we een bezoek aan de oase van Tozeur, waar we
een rondrit door deze oase maakten op een kameel.

De lunch gebruikten we in hotel Continental.
Na de lunch gingen we op weg naar Nefta.

Onderweg het mausoleum van Sidi Ghanem in El1 Faouar gezien vanuit de
verte.

De oase van Nefta voldoet als geen andere oase in de Tunesische
woestijn aan de omschrijving van een woestijnoase.

Vanaf het plateau waarop de huizen, winkels en moskeeén zijn gebouwd,
hadden we een prachtig uitzicht over een diep dak vol palmen en
bronnen, ook wel de "Corbeille™ (mand) genoemd.

Voor het diner en overnachting gingen we terug naar Tozeur, hotel
Continental.

DINSDAG 27 DECEMBER

Verjaardag van Judith. We moesten rond 05.00 uur opstaan!

Na het ontbijt vertrokken naar Sbeitla voor een bezoek aan de Romeinse
opgravingen en ruines.

Vervolgens naar de "Heilige Stad" Kairouan.
Voor de Arabische wereld is Kairouan van grote historische betekenis,
een bolwerk van de Islam.

Na de lunch, in hotel Continental te Kairouan, bezochten we de Grote
Moskee, waarin het mooiste marmer werd verwerkt.

We hebben ook rondgewandeld in de Souks en daarna een bezoek gebracht
aan de Aghlabites, de grote kristalheldere waterbassins.

Aan het einde van de middag zijn we teruggebracht naar Sousse, naar
hotel Chems el Hana voor ons verdere verblijf van nog drie dagen in

Tunesié.

In die dagen o.a. het havenplaatsje Port el Kantaoui bezocht.



