Hallo allemaal,

onze vakantie naar America is weer ten einde. Veilig thuis na een lange terugreis. In
de loop van de komende tijd zal ik wat foto's op mijn web-site zetten.

Hartelijk dank trouwens voor de vele mailtjes die we van jullie terug mochten
ontvangen tijdens de vakantie.

In NewYork hebben we veel rond gelopen (en ook met bussen) om van alles in en
week te bezichtigen. Echter de NYSE en het Vrijheidsbeeld (Lady Liberty) bleken al
sinds 11 Sep 2001 gesloten te zijn voor publiek ! Jammer

Daarna door gevlogen naar Orlando. We hebben "Univesal Studio's" en "Island of
Adventure" (gigantisch pretpark met RollerCoasters) bezocht. Ook een tocht naar
Kennedy SpaceCenter mocht natuurlijk niet ontbreken. Shopping Malls waren
trouwens ook in trek (Schoenen/broeken/shirts e.d.) In dit gebied kan je best meer dan
een week doorbrengen.

Vanuit Orlando met de auto naar St. Petersburg (Golf van Mexico) Hier hadden we
een fraai appartment. Zon (veeeeel) , strand en water zijn de belangrijkste
ingredienenten van dit gebied. Van hieruit ook nog even drie dagen een tochtje naar
Miami gemaakt met een tussenstop bij de Everglades. Hier hebben we met een
AirBoat (soort hovercraft) gevaren in het moeras tussen de aligators. Ook hebben we
een "oud" familelid in Sarasota bezocht. Aan grote fraaie huizen ook geen gebrek in
deze streek.

Na deze twee weken was de vakantie bijna over. Alleen de huurauto nog terugbrengen
in Orlando en met het vliegtuig via Memphis terug naar Amsterdam. Hier werden we
met regen ontvangen



