
Verslag van de Panama cruise  vanaf Miami  naar San Francisco 

April 2024 

 

Dag 1  Vliegen 

Tijdens de vlucht van Amsterdam naar Newark moesten we uitwijken naar Philadelphia 

door aardbeving in New York ..... schaal 4.5 Richter 

Hier om 12:00 tanken voor $20.000 kerosine en dan terug naar Newark.Na landen in 

Newark koffers van de band en snel door naar Esta/douane Ging snel. Re-checkin van de 

koffers en met de shuttle bus van terminal B naar A.  

Vlucht ging later maar toch nog haasten.. Zou om 15:35 vertrekken maar nu pas om 16:40 

naar Miami .in een B737-800/900  .Om 19:30 geland in Miami 

 

 

Dag 2   Miami 

Lekker een dagje in Miami rondhangen.  Eerst op het strand  en later in de stad 

Dag 3   Naar de cruise 

Rond 12:00 met de taxi naar de cruise terminal. Druk met inchecken en vroegen weer on 

de ESTA formulieren. Boarding card gekregen en na even wachten was de hut #15224 

klaar. De koffers kwamen pas na het eten. Lunch in Garden Cafe Rond lopen op het schip 

om te verkennen. Op het bovendek kijken en wachten op de afvaart. Draaien in de haven 

en toen naar zee. Diner in Garden Cafe en lekker gaan slapen 

Dag 4   Zee 

Na ontbijt in Garden Cafe lekker op het bovendek in de zon. Rond 13:00 zou de 

zonsverduistering te zien zijn maar dat was pas om 14:15. Links een hap uit de zon. Goed 

te zien met bril. Ondertussen ook internet op de telefoons geactiveerd. S'avonds naar de 

The Choir of Men show om 19:30. Duurde ongeveer 5 kwartier. Daarna in Local Cafe 

Bluecheese burger en chickenwings gegeten Naar een hut terug. Morgen de klok een uur 

terug zetten door tijdzone van Colombia 

Dag 5  Zee 

De zon is al fel aan het schijnen. Na het ontbijt gaan we 4 rondjes lopen op de 8ste 

verdieping en daarna een uurtje sporten. Tijd voor snelle lunch en daarna op het 

bovendek lekker in de zon. Uiteraard met een drankje. Rond 5 uur terug naar de hut. Even 

langs de excursie balie voor vraag over Cartagena. Daarna direct door naar Onda 

restaurant. Miso Fritta/carpaccio Tuna en steak. Later nog ijs en thee in Garden Cafe. 

Lekker gaan slapen 

Dag 6  Cartagena (Colombia) 

Om 6:00 opstaan. Ontbijt en dan naar dek 4. Om 7:30 verzamelen aan de kade voor de 

excursie. Liggen in een haven gebied maar verder zie je hoge woontorens. Met de HOHO 

van de terminal naar de Klokkentoren.in het oude centrum. Daar uit de bus voor een 



guided stadswandeling door het historische oude centrum van Catagena Na ongeveer een 

uurtje weer terug bij de bus voor het vervolg van de HOHO trip. Echter zijn wel op de bus 

gebleven. Aan het eind van de trip ging onze bus gelijk door naar de cruise terminal. Wel 

moesten we nog ongeveer 500 meter lopen door een vogelpark. De bus mocht n.l. niet 

meer dicht bij de boot komen. Bij aankomst eerst lekker lunch en op het bovendek kijken 

naar de afvaart. Om 15:00 is er een presentatie over het Panama kanaal met tijdsverloop 

van de crossing. Diner rond 19:00 in Garden Cafe. Morgen vroeg kijken naar het invaren 

van het Panama kanaal. 

Dag 7   Panama kanaal crossing 

Rond 7:30 kwamen we aan hij de eerste sluis. Een set van 3 om tot aan het niveau van 

Lake Gatun te komen. Na een stukje varen stopte het schip voor ongeveer een uur. 

Daarna vervolgde we de reis door het smalle kanaal naar de 3 sluizen om tot zee niveau 

te komen. Het water dat vrij komt bij het zakken wordt in 3 grote bassins opgeslagen voor 

her-gebruik. Om 1815 verlaten we de laatste sluis naar de Pacific ocean. Diner vanavond 

in het Manhatten restaurant op de 8ste verdieping. Nog even naar buiten en dan slapen 

want we moeten morgen al heel vroeg op 

Dag 8   Panama Canal Experience 

Vanochtend om.4:30 opgestaan , ontbijt en om 5:20 verzamelen voor de excursie. De 

Panama Canal.Experience. Even een kort stukje met een bus naar een mini cruise boot. 

Rond 6:15 gingen we varen naar het oude sluizen complex. Miafore locks. Na 2 x sluizen 

een stukje varen en toen door de 3de sluis. Steeds ongeveer 9 meter per sluis stap omhoog 

Daarna door naar Gamboa waar het eigenlijke grote Gatun meer begint. Hier overstappen op 

de bus die ons naar de cruise terminal terugbracht. Dus totaal ruim 7 uur onderweg geweest. 

Nog even een snelle lunch op de Encore en daarna lekker op het dek in de zon. Voor het 

diner bij Savor was er een lange wachtrij dus naar Manhatten restaurant gegaan. Daarna 

een korte wandeling op dek 7 rond het schip en toen gaan slapen want afgelopen nacht was 

wel erg kort. Morgen een rustige zee dag Vannacht wel de klok weer een uur terug zetten 

Dag 9   Zee 

Na een goede nachtrust en ontbijt, 4 rondjes gelopen op dek 8 en daarna nog een uur in de 

gym. Terug naar de hut en daarna op het bovendek luieren. Was veel te heet om in de zon 

liggen dus gebruik gemaakt van de glijbaan met de banden. Stuk omhoog klimmen en 

snel.op de band door buizenstelsel naar beneden. Om 13:30 naar een presentatie over de 4 

nieuwe NCL schepen die vanaf 2025/2026 in de vaart komen. Weer terug naar het 

zonnedek. Diner vanavond in het Teppanyaki restaurant. 

Dag 10  Puerto Caldera (Costa Rica) 

Om 7:00 ging Rob naar de morning stretch class. Niet echt indrukwekkend. Gaan ontbijten 

en tot 11:30 even op zonnedak. Bijtijds lunch want om.13:00 verzamelen voor de excursie 

Scenic Costa Rica. De tocht ging eerst naar een plein in Esparza waar een groep 

schoolkinderen een dans deden met locale klederdracht. Vervolgens landinwaarts naar El 

Jardin in Orotino voor souvenirs. Terug richting schip. Geen echt bijzondere trip. Diner bij 

Manhatten restaurant omdat Savor en Taste wachttijden hadden van ruim 30-45 minuten..... 



In Encore theater nog luisteren naar de violiste. Nog een korte avond wandeling en lekker 

slapen. 

Dag 11  Zee 

Na het ontbijt een rondje gelopen en daarna sporten. Om 10:00 was er een demo van 

"servetten vouwen" in het Atrium. Heel leuk. Daarna naar zonnedek en rond 12:15 

lunchen. Terug naar de zon. Om 17:15 een hernieuwde poging voor Savor restaurant. 

Ging goed. Na het diner nog naar een hypnose show in Encore theater. 

Dag 12   Puerto Quetzal (Guatemala) 

Om 8:30 verzamelen met om 9:00 de bus naar Decromatia. Een plaats landinwaarts. Hier 

midden in het dorp 6 grote stenen van hoofden uit de Maya tijd. Verder een heleboel 

kleine winkels voor groente en fruit. Uiteraard ook voor kleding. Hebben ook een kerk 

bezocht. Daarna door naar Baul om een museum te bezoeken met allerlei Maya 

opgravingen. Terug naar de boot. Onderweg zie je wel alle troep langs de wegen liggen. 

Wat een zooitje. Uiteraard nog even door de winkeltjes met kleding/maskers e.d. Heen 

gingen we daar ook al door toen we van de boot afkwamen. Nu nog even zonnen. Diner 

bij Savor 

Dag 13   Zee 

Eerst weer ontbijt en daarna rondjes lopen op dek 8 en nog naar de gym. Om 10:00 een 

presentatie en een Q/A van de Captain en head mechanical in het Atrium. Naar dek.8 en 

rond 13:00 naar het American Diner restaurant voor cheese/fish burger. Rob nog even 

een korte schouder massage bij de Spa. Diner in Garden Cafe 

Dag 14   Manzanillo (Mexico) 

Vandaag geen leuke excursies. Funny gym met de crew bij de pool voor Rob en Judith 

naar de gym. Melding van Ben over datagebruik.... opgelost Rond 12:00 eindelijk 

aangemeerd na anderhalve dag op zee en toen lunch. Daarna lopend de stad in vanaf de 

pier. Vele oude huizen maar wel kleurrijk Nog even in de zon en dan geplande diner bij 

restaurant Taste om 19:30. Daarna nog even een rondje lopen maar zijn halverwege snel 

naar binnen gegaan.... hele koude wind brrr. 

Dag 15   Puorta Vallarta (Mexico) 

We liggen redelijk dicht bij een stad. Nog wat fris maar komt denk ik wel goed. Eerst 

ontbijt en dan door naar de bus voor de walking tour. Eerst een paar kilometer met d'r bus 

richting de oude stad. Volgens ons niet echt oud maar met een hele lange boulevard met 

veel beelden. Daarna via een plein naar een fraaie kerk. Door wandelen naar het huis van 

Elizabeth Taylor en  Richard Burton met een brug verbonden over de straat. Verder door 

een mooi park en langs het restaurant waar Humphry Boogart vaak kwam. Weer in de bus 

naar een mini shopping center... tequila proeven, gezoete pinda's maar ook leuke 

oorbellen gekocht. Daarna terug met de bus naar de boot. Nog even een korte lunch en 

naar de zon op dek 17. Vanavond in het BBQ restaurant. Perfecte ribs en toebehoren. 

Ook gezellig optreden van "The Big Iron" live country band. Nog even bij de LipSync show 

gekeken en daarna nog een half rondje dek8 wandeling naar de hut. De klokgaat voor de 

3de keer een uur terug (Californië Time) 



Dag 16   Cabo San Lucas (Mexico) 

Bij het wakker worden zien we vanuit onze hut al de rotsen van El Arco en Pelican Rocks 

met de zon in Cabo San Lucas We liggen midden op zee dus vandaag met tender bootjes 

naar de kant. Duurde even voor alles geregeld was. Met een bus naar een glasblazerij  

voor sierglaswerk. Daarna door naar een hotel "Monalisa Sunset" aan de kust waar je 

geweldig uitzicht hebt op die rotsen, de cruiseboot en de golfslag aan de kust. Na een 

drankje door naar San José Del Cabo. Veel grote hotels langs de kust. In het centrum een 

wandeling gedaan en nog wat tijd om zelf rond te lopen en te shoppen. Rond 13:00 weer 

met de bus terug naar de haven van Cabo San Lucas voor de tender bootjes naar de NCL 

Encore. Een afspraak gemaakt voor morgen bij de Spa voor massage voor Rob en nagels 

doen voor Judith. Daarna nog even in de zon. Diner bij Manhatten. Je merkt wel dat de 

buitentemperatuur en de wind in dit gebied een stuk kouder aanvoelt dan een paar dagen 

geleden. Even gekeken in Atrium naar spelshow (This or That = waar of niet waar) en nog 

een Smoked Peach Margaritha in de Observation lounge 

Dag 17   Zee 

Na ontbijt naar de gym en even relaxen in Observation lounge. Om 11:30 Judith naar de Spa 

voor nagel behandeling en om 12:00 Rob naar de Spa voor een stevige muscle massage. 

Om 13:30 naar een presentatie van Cruise Next in het Atrium op dek 6 over ongeveer alle 

cruises die je nog kan doen met NCL. Na afloop hebben we hier hebben we $1000 ingelegd 

voor $2000 in 8 delen te gebruiken bij toekomstige cruises. Dus verdubbeling van de inleg. 

Inmiddels was het ruim naar 15:00 dus een snack en koffie/thee/borrel in de Observation 

lounge. Lang gesproken met een Engelse oma met USA dochter. Bijtijds wat eten bij Local 

Bar & Grill (loaded nachos) want om 19:30 nog een keer kijken bij de "The Choir of Man" 

show in het Encore theater. 

Dag 18   Los Angeles (California) 

Aangekomen in Los Angeles. Om 7:00 liggen we aan de kade. Geen warm onthaal want 

het is hier koud en heel mistig. We liggen midden in een haven gebied vlak bij de "Vincent 

Thomas" brug. Iedereen moet van board ivm USA immigratie met paspoort/ESTA. Als 

iedereen gecheckt is mag je weer aan board. Dat is dus lang wachten.... Nu om 9:13 

worden mensen met kofferlabel Lime opgeroepen en volgens schedule van een officier is 

de laatste koffergroep rond 9:30.... Daarna mogen de overige gasten naar immigratie. Een 

gigantische slingerende rij in een overdekte hal. Schoot niet op... Even voor 12:00 

stonden we voor de immigratie balie en waren daar binnen 1-2 minuten weer weg. Alles 

oké dus na 2.5 uur wachten in de rij. Daarna naar een ander gebouw om weer terug te 

gaan naar het schip. Echter hebben we daar ook nog ruim een uur zitten wachten tot alle 

passagiers door immigration waren en wij aan board mochten. Lijkt wel een aparte dag 

besteding/excursie. Inmiddels was de mist grotendeels opgelost maar 't bleef verder 

bewolkt. Gelukkig was de lunch nog open. Om 15:00 nog even naar buiten op de HOHO 

trolley bus ride. Duurt ongeveer een uur. Hebben vanaf de voor- laatste halte gelopen 

naar de Encore. In de Observation lounge lekker gezeten met een hapje en drankje. Diner 

bij Manhatten restaurant. 

  



Dag 19    Zee 

Eerst luggage tags halen en daarna ontbijt gevolgd door een uurtje gym. Relax in de 

Observation lounge en lunch in Savor. Daarna naar de kartbaan op dek 17. In een groep 

van 8 karts aan de start. Sensationele ervaring. Uiteindelijk 4de met 3de snelste tijd. Niet 

slecht. De zon begon een beetje door te komen dus nog even met trui aan in het zonnetje. 

Zon ging weg en wij gingen terug naar de Observation lounge. Het is aan board wel een 

stuk rustiger want in LA zijn er toch blijkbaar een hoop mensen van board gegaan. Alvast 

de koffers ingepakt. Een snel kort dinet bij Garden Cafe en om 19:00 richting het Encore 

theater voor een Diana Ross show. Veel onbekende nummers maar de show was goed 

gedaan. Vanavond voor 22:00 de koffers met het paars kleurige label op de gang zetten. 

Morgen laatste spullen uit de kluis in de handbagage koffer en ontbijten bij Savor of Taste 

als dat lukt 

Dag 20   San Francisco (California) 

Al vroeg ontbijten in Taste restaurant (eggs Benedict) en dan uiterlijk 9:30 van board. Dat 

koffers staan als het goed is in de terminal. Wachten tot de kleur van ons label (Pink) 

wordt omgeroepen om dan uit te checken en naar de terminal building te gaan. Pick-up de 

koffers en stonden daarna direct buiten....geen binnen wachtruimte. Daar wachten we op 

Richard en Vicky die ons komen ophalen zo rond 10:30  Bad news : Grote Richard heeft 6 

weken geleden een fietsongeluk gehad en is aan zijn bovenbeen geopereerd, dus helaas 

minder mobiel. Hij heeft pas vandaag weer auto gereden en ons opgehaald van de boot. 

Zij slapen nu in de logeerkamer beneden omdat hij geen trappen kan lopen. Hij mag 

alleen met een loopwerk voorzichtig lopen. Wij logeren in een hotel , Four Points by 

Sheraton in San Rafael, dat hij voor ons geboekt heeft. Bij hun thuis koffie met 

appelgebak. Eind van de middag eerst naar het hotel en door naar een geweldig 

steakhouse in Novato. De Black Steer. Heerlijke spareribs gegeten. Terug naar het hotel. 

Douchen en slapen. 

 

Dag 21  Four Points by Sheraton hotel  (San Rafael) 

Na ontbijt gevraagd voor andere kamer ivm geen WIFI op de kamer #423  Naar het 

Nothface shopping center gelopen maar de winkels zelf gaan pas om 11:00 open. Rond 

11:00 kwamen R/V ons ophalen. Met de auto naar Point Reyes met de lighthouse. Daarna 

naar San Anselmo voor een borrel en lasagne. Afspraak voor morgen om 9:30 ophalen. In 

het hotel van kamer gewisselt omdat de WIFI op de 4de het niet doet. Nu kamer #258 

Dag 22 

Na het enkelvoudig ontbijt om 9:30 klaar voor een dagje San Francisco en met de ferry 

om 10:00 van Larkspur naar SF. De hele kade afgelopen tot pier 39=Fïschermans Wharf. 

Kijken bij de zeehonden en daarna bij Boudin clam schowder gegeten. Soep in een 

broodkom Stukje verder.op staan de cable cars voor een historische rit. Even uitgestapt 

bij Lombard en door tot het eind bij Union square. Via Macys shopping terug naar Union 

Square Naar het begin bij Powel bergafwaarts gelopen en daar weer opgestapt tot China 

town. Daar door heen gelopen wat gegeten en gedronken. Via de Californië lijn terug naar 

de ferry terminal voor Larkspur 's avond bij de Royal Thai gegeten 



 

Dag 23 

Bij het ontbijt bleek dat er alleen buffet was...Bijna 25 dollar/pp. Daarom naar de Safeway 

gegaan voor een vers broodje. Lekker buiten opgegeten. Verder naar Macys wat kleding 

voor Judith gekocht. Daar kwamen R/V ons ophalen. Ritje door de bergen richting 

Tiburon. Leuk plaatsje maar was daar heel druk dus uiteindelijk naar Skyline Rd voor 

appeltaart en het diner 

 

Dag 24  

Zijn weer gelijk naar Safeways gelopen voor de sandwich . Terug naar het hotel en lekker 

bij het zwembad gelegen in 't zonnetje. We hadden alle uitstapjes een beetje gehad en nu 

rust. Rond 15:30 kwamen R/V ons ophalen in in San Rafael pizza te gaan eten. Terug in 

het hotel de airporter ticket gekocht voor morgen en alvast taxi gereserveerd via receptie. 

Geen privé shuttle dus Koffers gepakt 

 

Dag 25   Naar huis 

Alweer was er geen los ontbijt maar een buffet.... niet genomen maar chocolade cookies. 

De dame van de receptie belde naar een aantal taxi centrales maar geen kon onze rit 

bevestigen. Als er niets komt breng ik jullie met mijn eigen truck naar de bus.... er is dus 

wel service. Maar eindelijk een taxi gebeld die kwam om 9:45 naar de airporter bushalte.. 

Volgens planning komt de bus om 10:05. Na een lange rit komen we aan op terminal 

Internationaal. Inchecken ging razend snel en daarna wachten op het vertrek van ons 

toestel naar Amsterdam. Na zo'n 9 uur vliegen weer aan de grond. Wel op het platform 

zonder slurf dus met z'n allen van de trap in de bus..... John kwam ons weer ophalen en 

via Voorhout weer naar huis 


